Leer mij Uw welbehagen doen, want Gij zijt mijn God; Uw goede Geest geleide mij in een effen land.
Trouwtekst uit Psalm 14.3:10 (onberijmd)

Het behaagde de Heere, na een korte, ernstige ziekte tot Zich te nemen, mijn lieve vrouw en onze
liefdevolle en zorgzame moeder en oma

Hendrika van Dijk - van Dijk

22 november 1951 | 26 november 2025

Veel is de liefde, groot is de smart; dat de Heere deze roepstem wil heiligen aan ons aller hart.

Johannes van Dijk

Alien en Karst Kolk - van Dijk
Yume, Yuna

Johan en Henrike van Dijk - Beens
Jonathan, Gerben, Joshua, Eleane

Albertus en Nieske van Dijk - Post
Johannes, Bernard, Tiemen, Elisabeth

Dinant en Bernadien van Dijk - Kolk
Johannes, Rienke, Gerdinant, Josephien

Arend en Geertje van Dijk - Bijker
Job, Sara, David Jan,
Elodie (in liefdevolle herinnering)

Lucherdien en Jacco Hammer - van Dijk
Hanna, Kees, Joas

Tiemen en Willianne van Dijk - de Geus
Jeftha

Jan van Nassaustraat 14
8281 ZD Genemuiden

Mijn vrouw, onze moeder en oma is thuis opgebaard.

Er is gelegenheid tot condoleren D.V. zaterdag 29 november van 19.00 tot 20.00 uur of voor aanvang
van de rouwdienst van 12.30 tot 13.00 uur, in de Jachin en Boazkerk van de Gereformeerde Gemeente,
Taghof 3 in Genemuiden.

De rouwdienst zal gehouden worden D.V. woensdag 3 december om 13.15 uur, in bovengenoemd
kerkgebouw. Deze dienst is ook via delaatstezorg.nl/meeleven te volgen.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op begraafplaats De Greente in Genemuiden.
Indien u met ons de rouwdienst en begrafenis wenst bij te wonen, wordt u hierbij uitgenodigd.

Geen bloemen.




