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Met de engelen mee op reis naar het eeuwige paradijs ben je zomaar gegaan, zover
weg hier vandaan en wij roepen kyrieleis. Met de engelen mee op reis naar het eeuwige
paradijs: het ga je goed, lieve kind. Wees voor altijd bemind, in de hemel kind aan huis.

(Lied 964)

Nu weer herenigd met haar geliefde man en zoon, is vredig van ons heengegaan onze
lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder. Wij zijn dankbaar voor alles wat
zij voor ons heeft betekend

Geertje Breman - Beens

Weduwe van Harm Breman sinds 20 december 2017
* Genemuiden, 11 maart 1934 T Meppel, 17 maart 2026

Tiem en Jennie Breman
Gera en Bernhard
Jasper, Esmee, Lieke
Harmen en Klaaske
Liam, Evalyn, Ruben

Benny en Alies Breman
Marleen
Ruben en Henrieke

Wimmie in liefdevolle herinnering

Wilma en Berthus Dotinga
Marije en Sjors
Jelte, Naomy
Annemarie en Gerco
Thijs, Stijn

Langestraat 142
8281 AP Genemuiden

Gelegenheid tot condoleren is op vrijdag 20 maart vanaf 19.30 tot 20.15 uur aan de
Langestraat 142 te Genemuiden. Voor aanvang van de dienst is het mogelijk om vanaf
09.30 tot 10:00 uur in de Garfkamer naast de kerk te condoleren.

De rouwdienst wordt gehouden op zaterdag 21 maart om 10.15 uur in de
Hervormde Kerk, Kerkplein 25 te Genemuiden, waarna de begrafenis in besloten kring zal
plaatsvinden. Deze dienst is ook via delaatstezorg.nl/meeleven te volgen.




