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Voor de rouwdienst van

Hendrikje Oudenaarden — Beens
- Henny —

sinds 24 oktober 2023 weduwe van Leendert Oudenaarden

4 april 2026 — 10.30 uur
Hervormde Kerk Genemuiden
Ds. G.H. Molenaar (predikant)

Willem Jan Beens (organist)



Inleidend orgelspel

Bij het indragen speelt de organist
“Eens, als de bazuinen klinken”

De woorden van dit lied zijn:

Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,

rest er niets meer dan te zingen,
Heer', dan is uw pleit beslecht.

Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt uw aangezicht onthuld,

vaart de tijding door de volken

dat Gij alles richten zult:

Heer', dan is de dood verzwolgen,
want de schriften zijn vervuld.

Roep de doden tot getuigen

dat Gij van oudsher regeert,

roep hen die men dwong te zwijgen,
die de wereld heeft geweerd,

richt omhoog wat wist te buigen,
kroon wat aanzien heeft ontbeerd.

Als de graven openbreken

en de mensenstroom vangt aan
om de loftrompet te steken

en uw hofstad in te gaan:

Heer', laat ons dan niet ontbreken,
want de traagheid grijpt ons aan.



Mensen, komt uw lot te boven,
wacht na dit een ander uur,

gij moet op het wonder hopen
dat gij oplaait als een vuur,
want de Geest zal ons bestoken,
nieuw wordt alle creatuur.

Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,

Jezus Christus, gist'ren, heden,

komt voor eens en komt voor goed!

Welkom
Door Dinant van Dijk

Votum
Voorlezen van de rouwkaart
Zingen Psalm 42: 1 en 5

't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,

Dan mijn ziel verlangt naar God.

Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des levens, ach, wanneer

Zal ik naad'ren voor Uw ogen,

In Uw huis Uw naam verhogen?



Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;
'k Zal in dit vertrouwen leven,

En dat melden in mijn lied;

'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;

En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

In memoriam
Door Wilbert Oudenaarden

Zingen Psalm 43: 4

Dan ga ik op tot Gods altaren,

Tot God, mijn God, de bron van vreugd;
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die, na kortstondig ongeneugt’,

Mij eindeloos verheugt.

Schriftlezing Psalm 42 en Johannes 11: 25-27

Psalm 42

Verlangen naar God

1. Voor de koorleider, een onderwijzing van de zonen van Korach.
2. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen,

zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God!
3. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God.

Wanneer zal ik binnengaan
om voor Gods aangezicht te verschijnen?



10.

11.

12.

Mijn tranen zijn mij tot voedsel, dag en nacht,

omdat zij de hele dag tegen mij zeggen: Waar is uw God?
Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit:

hoe ik meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis,
onder luide vreugdezang en lofliederen:

een feestvierende menigte.

Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem weer loven

voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht.

Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij, daarom denk ik aan U
vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebergte,
vanuit het laaggebergte.

Watervloed roept tot watervloed,

terwijl Uw waterkolken bruisen;

al Uw baren en Uw golven zijn over mij heen gegaan.

Maar de HEERE zal overdag Zijn goedertierenheid gebieden;
's nachts zal Zijn lied bij mij zijn,

een gebed tot de God van mijn leven.

Ik zeg tegen God: Mijn rots, waarom vergeet U mij?

Waarom ga ik in het zwart gehuld,

door de onderdrukking van de vijand?

Met een doodsteek in mijn beenderen

honen mijn tegenstanders mij,

omdat zij de hele dag tegen mij zeggen: Waar is uw God?
Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem weer loven;

Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.

Johannes 11: 25 - 27

25.

26.

Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het
Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij
gestorven.
en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in
eeuwigheid. Gelooft u dat?
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27. Zij zei tegen Hem: Ja, Heere, ik geloof dat U de
Christus bent, de Zoon van God, Die in de wereld
komen zou.

Verkondiging
Zingen Psalm 108: 1 en 2

Mijn hart, o Hemelmajesteit,

Is tot Uw dienst en lof bereid.

'k Zal zingen voor den Opperheer;

'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.

Gij, zachte harp, gij schelle luit,
Waakt op; dat niets uw klanken stuit’;
'k Zal in den dageraad ontwaken,

En met gezang mijn God genaken.

Ik zal, o HEER, Uw wonderdaan,

Uw roem den volken doen verstaan;
Want Uwe goedertierenheid

Is tot de heem'len uitgebreid;

Uw waarheid heeft noch paal noch perk,
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven 's hemels kringen,

En leer al d' aard' Uw grootheid zingen.

Dankgebed en voorbeden
Zegenbede

Afsluiting
Door Dinant van Dijk



Zingen “Lichtstad met uw paarlen poorten” (staande)

Lichtstad met uw paarlen poorten
wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde,
ooit Uw heerlijkheid aanschouwd

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar Zijn liefdesstem

Daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem

Heilig oord vol licht en glorie,

waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
door de gouden Godsstad vloeit

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luisteren naar Zijn liefdesstem

Daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem

Wat een vreugde zal dat wezen,
straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten,
in het nieuw Jeruzalem

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luisteren naar Zijn liefdesstem

Daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem

Het uitdragen gebeurt tijdens het naspel



AAN HET GEOPENDE GRAF
Begrafenis
Geloofsbelijdenis
Onze Vader

Dankwoord namens familie
Door Leander Oudenaarden

Zingen “U zij de glorie, opgestane Heer”

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf:
U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.



