LITURGIE

Voor de rouwdienst, voorafgaand aan de begrafenis van

Hendrik Marinus Koekoek

Op zaterdag 9 mei om 10.30 uur
in de Beth-El kerk
van de Gereformeerde Gemeente te Noordscheschut.

Predikant: Ds. A.J. de Waard
Organist: Mark Boertje




- Voorlezen rouwbrief

- Zingen Psalm 103 : 8

Gelijk het gras is ons kortstondig leven,

Gelijk een bloem, die, op het veld verheven,
Wel sierlijk pronkt, maar kracht’loos is en teer;
Wanneer de wind zich over 't land laat horen,

Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren;
Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.

- Schriftlezing Genesis 2 : 15 t/m 17

15 Zo nam de HEERE God den mens, en zette hem in den hof van Eden om dien
te bouwen en dien te bewaren.

16 Ende HEERE God gebood den mens, zeggende: Van allen boom dezes hofs
zult gij vrijelijk eten;

17 Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij
niet eten; want ten dage als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.

- Romeinen 6: 23

23 Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het

eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.

- Gebed

- Meditatie n.a.v. het gelezen schriftgedeelte

- Dankgebed



-Zingen Psalm 89: 19

Gedenk, o Heer’, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur;

Het leven is een damp; de dood wenkt ieder uur.

Zou 't mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen?
Wie leeft er;, die den slaap des doods niet eens zal slapen?
Wie redt zijn ziel van 't graf? Ai, help ons, als tevoren,
Gelijk Gij bij Uw trouw aan David hebt gezworen.

- Mededelingen begrafenisverzorger






