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Inleidend orgelspel 
Bij het binnendragen klinkt ‘Vaste rots van mijn behoud’ 
 
Aanvangswoord 
 
Votum 
 
Voorlezen van de rouwkaart 
 
Bijdrage van de familie  
 
Zingen Psalm 68: 10 
 
Geloofd zij God met diepst ontzag; 
Hij overlaadt ons dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, en wil, en zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 
 
Gebed 
 
 
 
 
 



 
 

Schriftlezing Mattheüs 11: 25-30 
 
25 In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, 

Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat 
U deze dingen voor wijzen en verstandigen 
verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt 
geopenbaard. 

26 Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen. 
27 Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn 

Vader; en niemand kent de Zoon dan de Vader, 
en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij 
aan wie de Zoon het wil openbaren. 

28 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast 
zijn, en Ik zal u rust geven. 

29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat 
Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult 
rust vinden voor uw ziel; 

30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. 
 
 
Zingen Psalm 122: 1 
 
Ik ben verblijd, wanneer men mij 
Godvruchtig opwekt: "Zie, wij staan 
Gereed, om naar Gods huis te gaan; 
Kom, ga met ons, en doe als wij!" 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
Wij treden uwe poorten in; 
Daar staan, o Godsstad, onze voeten. 
Jeruzalem is wél gebouwd, 
Wél saâmgevoegd; wie haar beschouwt, 
Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten. 



 
 

Meditatie over Mattheüs 11: 28 
‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en 

Ik zal u rust geven.’ 
 

Zingen Psalm 121: 1 en 4 
 
1 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 

Van waar ik dag en nacht 
Des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van den HEER alleen, 
Die hemel, zee en aarde 
Eerst schiep en sinds bewaarde. 

 
4 De HEER zal u steeds gadeslaan, 

Opdat Hij in gevaar 
Uw ziel voor ramp bewaar'; 
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan, 
En waar g' u heen moogt spoeden, 
Zal eeuwig u behoeden. 

 
Gebed en voorbede 
 
Zingen Lichtstad met uw paarlen poorten 
 
Lichtstad met uw paarlen poorten, 
Wond're stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeft men op deez' aarde, 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
 
 
 



 
 

Refrein: 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem. 
 
Heilig oord vol licht en glorie  
Waar de boom des levens bloeit 
En de stroom van levend water 
Door de gouden godsstad vloeit. 
 
Refrein 
 
Schoon tehuis voor moede pelgrims  
Komend uit de zand-woestijn, 
Waar zij rusten van hun werken 
Bij de springende fontein. 
 
Refrein 
 
Wat een vreugde zal dat wezen 
Straks vereend te zijn met Hem 
In die stad met paarlen poorten 
In het nieuw Jeruzalem. 
 
Refrein 
 
Zegenbede 
 
Einde van de afscheidsdienst  
 
Mededelingen door de uitvaartverzorger  



 
 

Uitleidend orgelspel Nader mij God bij U waarvan de 
woorden luiden: 
 
Nader, mijn God, bij U, Zij steeds mijn beê; 
Zij al het pad soms ruw, gaat maar Gij meê, 
Dan kent mijn ziele rust; Mij van Uw trouw bewust, 
Wacht ik aan blijder kust Uw sabbatsrust. 
 
Al zie ik ’t licht verdoofd Haast voor mijn schreên, 
En wacht tot rust mijn hoofd Straks slechts een steen; 
Als maar mij in mijn droom Uw licht mij tegenstroom’, 
Wat dan mij overkoom’, ’k Zwerf niet alleen. 
 
Wanneer voor mijn gezicht De ladder rijst, 
Die naar U, bron van licht, Mijn ziele wijst, 
’k Zie dan in ’t bangs gevaar Uw heil’ge eng’lenschaar, 
Die U, Alzegenaar, Als dienaars prijst. 
 
Door U gesteund en sterk Ontwaak ik niet, 
Of, Heer in ’t worstelperk Looft U mijn lied. 
Hoe dor mijn pad soms schijn’, Hoe vol van angst en pijn, 
’t Zal mij een Bethel zijn, Dat hulde U biedt. 
 
En wenkt Uw eng’lenstoet Eens opwaarts mij, 
In ’s hemels zonnegloed, Verjongd en vrij; 
’k Juich dan op hooger toon Bij ’t naad’ren van uw troon, 
„’k Ben eeuwig nu Uw Zoon En U nabij!” 
 
 
 
 
 



 
 

 


