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Inleidend orgelspel 
 
Bij het indragen speelt de organist 
“Als ‘t bazuingeschal” 
 
De woorden van dit lied zijn: 
 
Als 't bazuingeschal des Heren klinkt  
en Jezus' komst is daar,  
als de stem van de Archangel klinkt in ’t rond,  
en de lucht vervuld is met 't gezang der heil'ge eng'lenschaar,  
siddert gans de schepping in die heil'ge stond.  
 
Als 't bazuingeschal des Heren,  
als 't bazuingeschal des Heren,  
als 't bazuingeschal des Heren,  
wordt gehoord, zijt gij dan voor zijn komst bereid.  
 
Als 't bazuingeschal des Heren al zijn kind'ren op deez' aard, 
die nog leven, in een punt des tijds omkleedt.  
En Hij allen die in Christus zijn, voor eeuwig thuis vergaart, 
broeder, zuster, zijn wij voor die stond gereed?  
 
Als 't bazuingeschal des Heren,  
als 't bazuingeschal des Heren,  
als 't bazuingeschal des Heren,  
wordt gehoord, zijt gij dan voor zijn komst bereid. 
 
Welkom 
Door de Dinant van Dijk 
 
Votum 
 
Voorlezen van de rouwkaart 
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Zingen Welk een vriend is onze Jezus 
 
Welk een vriend is onze Jezus, 
Die in onze plaats wil staan! 
Welk een voorrecht, dat ik door Hem 
altijd vrij tot God mag gaan. 
Dikwijls derven wij veel vrede, 
dikwijls druk ons zonde neêr, 
juist omdat wij ’t al niet brengen 
in ’t gebed tot onzen Heer. 
 
Leidt de weg soms door verzoeking, 
dat ons hart in ’t strijduur beeft, 
gaan wij dan met al ons strijden 
tot Hem, die verlossing geeft. 
Kan een vriend ooit trouwer wezen, 
dan Hij die ons lijden draagt? 
Jezus biedt ons aan genezing, 
Hij alleen is ‘t, die ons schraagt. 
 
Zijn wij zwak, belast, beladen, 
en ter neêr gedrukt door zorg! 
Dierbr’e Heiland! Onze Toevlucht! 
Gij zijt onze Hulp en Borg! 
Als soms vrienden ons verlaten, 
gaan wij biddend tot den Heer, 
in Zijn armen zijn wij veilig, 
hij verlaat ons nimmermeer.  
 
In memoriam  
Door Erika 
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Zingen Toekomst vol van hoop 
 
In de nacht van strijd en zorgen, 
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 
 
Ook al zijn er duizend vragen, 
al begrijpen wij U niet, 
U blijft ons met liefde dragen, 
U die alles overziet.  
 
Refrein: 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd. 
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen.  
 
U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
In de allerzwartste nacht.  
 
Refrein 
 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht.  
 
Refrein 
 
Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
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Schriftlezing 
 
Psalm 121 
 
1  Een pelgrimslied. 

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 
vanwaar mijn hulp komen zal. 

2  Mijn hulp is van de HEERE, 
Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

3  Hij zal uw voet niet laten wankelen, 
uw Bewaarder zal niet sluimeren. 

4  Zie, de Bewaarder van Israël 
zal niet sluimeren of slapen. 

5  De HEERE is uw Bewaarder, 
de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. 

6  De zon zal u overdag niet steken, 
de maan niet in de nacht. 

7  De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, 
uw ziel zal Hij bewaren. 

8  De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, 
van nu aan tot in eeuwigheid. 

 
Johannes 14: 1-6 
 
1  Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, 

geloof ook in Mij. 
2  In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat 

niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen 
om een plaats voor u gereed te maken. 

3  En als Ik heengegaan ben en plaats voor u 
gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij 
nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. 

4  En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. 
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5  Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U 
heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? 

6  Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en 
het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

 
Zingen Psalm 121: 3 en 4  
 
3  Zijn wacht, waarop men hopen mag, 
  Zal, daar zij u bedekt, 
  En, u ter schaduw strekt, 
  De maan bij nacht, de zon bij dag, 
  In koud’ en gloed vermind’ren, 
  Opdat zij u niet hind’ren. 
 
4  De HEER zal u steeds gadeslaan, 
  Opdat Hij in gevaar, 
  Uw ziel voor ramp bewaar’; 
  De HEER, ’t zij g’in of uit moogt gaan, 
  En waar g’ u heen moogt spoeden, 
  Zal eeuwig u behoeden.  
 
Verkondiging  
 
Zingen Psalm 42: 5 en 7  
 
5  Maar de HEER zal uitkomst geven, 
  Hij, die ’s daags Zijn gunst gebiedt; 
  ‘k Zal in dit vertrouwen leven, 
  En dat melden in mijn lied; 
  ‘k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 
  Zingen, daar ik Hem verwacht; 
  En mijn hart, wat mij moog’ treffen, 
  Tot den God mijns levens heffen. 
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7  O mijn ziel, wat buigt g’ u neder? 
  Waartoe zijt g’ in mij ontrust? 
  Voed het oud vertrouwen weder; 
  Zoek in ’s Hoogsten lof uw lust; 
  Menigwerf heeft Hij uw druk 
  Doen verand’ren in geluk; 
  Hoop op Hem, sla ’t oog naar boven; 
  Ik zal God, mijn God, nog loven. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Lichtstad met uw paarlen poorten 
 
Lichtstad met uw paarlen poorten, 
Wond're stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeft men op deez' aarde, 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
Refrein: 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem. 
 
Heilig oord vol licht en glorie  
Waar de boom des levens bloeit 
En de stroom van levend water 
Door de gouden godsstad vloeit. 
 
Refrein 
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Schoon tehuis voor moede pelgrims  
Komend uit de zand-woestijn, 
Waar zij rusten van hun werken 
Bij de springende fontein. 
 
Refrein 
 
Wat een vreugde zal dat wezen 
Straks vereend te zijn met Hem 
In die stad met paarlen poorten 
In het nieuw Jeruzalem. 
 
Refrein  
 
Zegenbede 
 
Dankwoord namens familie 
Door Corné 
 
Afsluiting 
Door Dinant van Dijk 
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Bij het uitdragen speelt de organist 
“Wat de toekomst brengen moge” (The Rose) 
 
De woorden van dit lied zijn: 
 
Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heeren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat U doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig kalme moed! 
 
Heer’, ik wil Uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij Uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al Uw luister, 
als ik in Uw hemel kom! 
 
Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als U mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand’len, 
dat alleen de weg niet vindt: 
Neem mijn hand in Uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
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Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


